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Zielenrust 

Lezers met respect. 

Een topografisch rijm over plaatsen, dorpen op het eiland Tholen in de 
provincie Zeeland dat wel zeker in het jaar 1900 bestond. Mijn opa Nicolaas 
(1874—1958)droeg het toen al voor bij familie en kennissen . 

Tholen is een stad- 
Poortvliet is nog wat- 

Scherpenisse kumme niet misse- 
Smerdiek blinkt- 
Stavenisse stienkt- 

Sint Annaland is een toverkot- 
In Oud Vosmaer doen ze de deur op slot- 

Bron; Volksverhalen uit Zeeland. 

De treurwilg staande aan de waterkant- 
Herbergt de zielen die wachten op het beloofde land- 

Op de dag des oordeels die eens komen gaat- 
En God de zondaren er buiten laat- 
Velen tovenaars en zondig gebroed- 
Bestormen hen die God behoed- 

Bron; Mijn opa Nicolaas in Zeeland Klaas genaamd. 
Door mij berijmt, Nicolaas 1929. 

De treurwilg de mooiste der bomen 
Laat haar twijgen als niet te stuiten tranen stromen. 

Tot het moment dat de twijgen het water der sloten bereiken. 
Slechts e e n twijg per tak omhoog groeit om de hemel te bekijken. 
Hoe  en waartoe is alleen bij de Treurwilg dit alles zo gekomen. 

 
Aan het kleuterpad  in Nieuwerkerk a/d IJssel. 
Staat een treurwilg met een fantastisch breisel. 

De stam door de tijd behoorlijk gebogen 
Hoeveel zielen er hier wel wachten mogen. 
Of voelen de goede zielen zich gegijzeld. 

 
Dees ver uit het lood gegane fiere boom. 

Stabiliseert zich onder de bomen als een gnoom. 
Telt een weinig levensjaren, 55 a 60 mag het wezen. 

Zo staat in het Gemeentearchief te lezen. 
Frans Ketting van de plantsoenen  hielp mij uit mijn droom. 

 
 



Het begrip gnoom voer ik op voor klein fictief wezen dat in verschillende gedaanten wordt 
opgevoerd in verhalen, sprookjes en films; aardmannetje; kabouter; kleine boom die vele 
zielen van overleden mensen kan laten wachten in zijn boomzijn. In de wereld der sagen en 
legendes kennen we de situatie dat de Treurwilg één menselijke ziel kan herbergen. Uit het 
Zeeuwse overgeleverde volks verhalen ken ik in ieder geval het verhaal van mijn opa 
Nicolaas. Hij werd Klaas genoemd. De waarheid van dit soort verhalen vinden zij in de Bijbel. 
Vooral in het boek der Psalmen. 
Uit emotionele overwegingen heb ik de Treurwilg aan het Kleuterpad; “Klaas”{ gedoopt. 

 

 
Klaas getekend met potlood. 

 
 
 

 
 

Daar staat dan nu Klaas tussen het water en het Kleuterpad. 
Volgens Frans Ketting en zijn team kan er misschien 10 jaar aan zijn leeftijd bijkomen. 

Dank jullie wel voor de goede zorgen van ons aller plantsoenen wezen. 
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