
Non Solus                                                          9 juni 2024 

Jeugdherinneringen. 
  
Lezers met respect. 

De afgelopen week bracht velen te gader. 
dicht bij elkander, meer dan nader. 

Om twee gebeurtenissen, die niet synchroon, 
Gebeurens individueel als razende tyfoon, 

Toch passen in dit Non Solus kader. 
 

De 6de juni 1944, 80 jaren terug al weer. 
Hitler was 10 jaren als vernietigende zweer. 
Europa in zijn macht vernederd en verkracht. 

Als mislukte kunstenaar het zover had gebracht. 
Het Duitse volk eerst aldus Hitler, daarna niets meer. 

 
Mijn gedachten zijn bij de 13000 gesneuvelden geallieerden waarvan 4450 in 
Normandië de Franse kust even gezien hebben en aansluitend door de moffen de zee 
in werden gemaaid.  
Hun namen staan op de prachtige zuilen aan de kust en ook hun leeftijd. 18  tot 30 
jaren.  Wij gedenken in vrijheid. Zie ook Non Solus van 5 mei 2024 
 

Ik streel mij zelf bij het kijken naar Youp van ‘t-Hek. 
Naar de laatste voorstelling van die idiote gek. 
Als hij vloekte schakelde ik de TV snel uit. 

Nooit Youp volledig gezien, verschoot geen kruid. 
Aan het liederlijk gebral uit zijn grote bek. 

 
Wel een aardige mop, door een vriendje vertelt. 
Youp van ‘v-Hek gaat dood . dat voor ieder geld. 
Waarop hij andere daags al naar de Hemel spoed. 

Daar vind hij Petrus zeggend verbaast, zie ik het goed. 
Jij met jou verleden hoort niet hier maar op de vuilnisbelt. 

 
Youp zegt, Petrus jij hoorde mij hardgrondig verdommen. 

Ik wilde alleen maar grappig overkommen. 
Nee Youp , als jij je gekke bek opentrekt. 
dan komen er kreten en sta je als een gek. 

Als een flodderbel te godverren te godverren do,,,, 
 

De jeugd heeft een aanhangsel gekregen van jou, 
 De vrouwen werden en zijn nu lesbisch ook jouw vrouw. 
je wensen aan onbepaalde luiden dus gewone mensen. 
Het krijgen van gore verwensingen, alle ziekte wensen. 

 
Nee Youp Je mag de Hemel niet gaan bewonen. 
We zullen je besmette ziel eerst moeten klonen. 

Van de 50 jaar godverren heb je tien jaar niets gedaan. 



Dus mag je eerst nog 10 jaren op de Bu hne gaan staan. 
 

Youp is met snelle stappen bij de hemelpoort weg gestapt 
Wij hopen dat hij de woorden van Petrus heeft gesnapt. 

 

Twee niet mis te verstane herinneringen, waar van de eerste, de 6de juni 8o jaren 
geleden nooit uit onze herinnering , nooit uit onze geschiedenis mag verdwijnen. 
De tweede herinnering is zeer kort. Voor sommige 50 jaar, voor anderen een week en 
voor weer anderen niets. Youp hoeft ook niet in het geschiedenis boekje. Misschien 
wel een paar goede liedjes. 
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