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Zing met ons mee. 

Lezers en meezingers,   met respect. 

Verbazing wekkend steeds en telkens weer., 
Worden muziek en lied de Meander ingesmeten. 

Al maar doorgaand keer op keer op keer. 
ook nu de vijfde mei, we hebben het geweten. 

 
Het afwachtende publiek in de feestelijke kleding. 

Dacht aanvankelijk vaderlandse liedjes te repeteren. 
Verboden in de oorlog nu met stevige begeleiding. 

16 leuke liedjes hoefden zij echt niet te leren. 

 
                                         De Paniekzaaiers met ome Joop  
          Ron Verwaal-Joop Hacin-Rob Kesting-Henk Koster-Gerd Metselaar 
 

Dit tweede jaar alweer met een vierde concert. 
Met klassiek met pop en daar bij die molen. 

De muziekschool blijft immer alert. 
Het Meanderpubliek kent groot onderscheid aan idolen. 

 
De paniekzaaiers met ome Joop de weergaloze accordeonist. 

En Bob Ketting als niet te stoppen entertainer. 
Hebben zich in het Meander publiek niet vergist. 



Publiek en de zaaiers van paniek worden heterogener. 
 

Een groot succes mochten de paniekzaaiers boeken. 
Hun uitstraling en kwaliteit van grote waarde. 

Zo een club daar moet je echt voor zoeken. 
Van waarde ook de moeders die dees zangers baarden. 

 
Het programma zorgde voor goede begeleiding. 
Volledige tekst met nog een herinnerend woord. 

Getuigend van een perfecte voorbereiding. 
Alle liedjes waren bijzonder leuk, zegt het voort. 

 
Dank je wel stoere zangers die in onze kring. 
Ons plezier deden met zang en blij gemoed. 
Jullie waren voor ons al heel lang booming. 

Jullie waren voor ons meer dan gewoon, gewoon heel goed. 
 

Wat zou Nederland op dit soort Meander bezigheden 
scoren zonder al maar die vrijwilliger die er zijn. 

dank lieve mensen voor de tijd die jullie aan ons besteden. 
Het maakt ons blij en we vinden het fijn. 

 
De Meander is zonder restaurant niet voor te stellen. 
Zonder Meander zouden er ook geen vrienden zijn. 

In wiens kielzog de muziekschool MoZart  is mee gesleurd. 
Geacht publiek ga deze zegeningen eens tellen. 

 
Ik werd de afgelopen datums in het weekeinde uitgenodigd; “We’ll meet 
again”, mee te zingen bij feestelijke gebeurtenissen. Een afscheid feestje van 
een kleine cruise, bij het bevrijding concert en op het concert van de 
Paniekzaaiers. 
. Mijn gedachten zijn bij de 13000 gesneuvelden geallieerden waarvan 4450 in 
Normandië de Franse kust even gezien hebben en aansluitend door de moffen 
neer geknald zijn de Noordzee in. 
Hun namen staan op de prachtige zuilen aan de kust en ook hun leeftijd. 18 tot 
30 jaren. Bij hun vertrek uit de States het Verenigt Koninkrijk werd door de 
familie en zij zelf We’ll meet again gezongen. De meeste mensen kunnen dit 
lied alleen meebrallen met de titel. Het pleit voor de paniekzaaiers dat zij de 
tekst voor het publiek aanreikten. Het lied werd daardoor sfeervol door het 
Meander publiek mee gezongen. Dank je wel Paniekzaaiers. 



Vertaling van: - We'll meet again 

Laten we gedag zeggen met een glimlach, schat 

Slechts voor even, schat 

Moeten wij scheiden 

Laat dit uit elkaar gaan je niet van streek brengen 

Ik zal je niet vergeten, lieveling 

 

We zullen elkaar weer ontmoeten 

Weet niet waar, weet niet wanneer 

Maar ik weer dat we elkaar weer zullen zien 

Eens op een zonnige dag 

 

Blijf lachen 

Zoals je altijd doet 

Tot de blauwe luchten de donkere wolken verdrijven 

Ver weg En ik zal alleen maar hallo zeggen 

Tegen de mensen die je kent 

Zeg ze, dat ik niet lang weg blijf 

 

Ze zullen het fijn vinden te weten 

Dat toen ik je zag gaan 

Je dit liedje zong 

 

We zullen elkaar weer ontmoeten 

Weet niet waar, weet niet wanneer 

Maar ik weet, dat we elkaar weer zullen zien 

Eens op een zonnige dag 

 

Let's say goodbye with a smile dear 

Just for a while dear, we must part 

Don't let this parting upset you 

I'll not forget you, sweetheart 

We'll meet again, don't know where, don't know when 

But I know we'll meet again some sunny day 

Keep smiling through, just like you always do 

Till the blue skies chase those dark clouds far away 

And I will just say hello to the folks that you know 

Tell them you won't be long 

They'll be happy to know that as I saw you go 

You were singing this song 



We'll meet again, don't know where, don't know when 

But I know we'll meet again some sunny day 

Keep smiling through, just like you always do 

Till the blue skies chase those dark clouds far away 

And I will just say hello to the folks that you know 

Tell them you won't be long 

They'll be happy to know that as I saw you go 

You were singing this song 

We'll meet again, don't know where, don't know when 

But I know we'll meet again some sunny day 

Naar het Nederlands vertalen 

 

 
 

Nicolaas Overbeeke                                  Nieuwerkerk aan den  IJssel 
 
nicolaas.overbeeke@gmail.com 
 
WWW.NICOLAASOVERBEEKE.NL 
 
Met excuses voor de late publicatie, door een weekje vakantie en een hevige 
griepaanval. 
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